
 

 

Namens het bestuur wens ik jullie een gelukkig Nieuwjaar. 
Net voor An gezongen, maar daarmee is het nog niet klaar. 
Lieve An, ik heb namelijk een vraag, 
Want al gaat het misschien wat traag, 
Wil ik jou verzoeken naar de bar te lopen, 
Om de naam van de bar om te dopen. 
Vanaf nu kan jij jouw versnapering bij de An Roelse Bar halen, 
Al moet je het nog wel gewoon zelf betalen... 
 
Zo hebben we dus al vlug, 
het hoogtepunt van deze speech achter de rug. 
Desondanks zijn er best nog wat zaken het vermelden waard, 
Echter, sommige details blijven je bespaard. 
Zoals wat er op het trainingskamp in januari gebeurde, 
Waar vast niet iedereen binnen de lijntjes kleurde… 
 
Het eerste elftal presteerde in de competitie naar behoren, 
En kon ook tegen Nivo Sparta in de nacompetitie bekoren. 
Dyron Bijl werd de held in de serie strafschoppen, 
Hij wist er maar liefst twee te stoppen! 
In de volgende ronde ging het echter mis, 
Nog een jaar tweedeklasser dus, wat ook geen schande is.  
 
Bij aanvang van de winterstop op de vierde positie, 
Hopelijk wordt dat geen traditie. 
We hopen dan ook nog wat te stijgen, 
Al zullen wij de punten niet cadeau krijgen. 
 
Toch tevreden over de trainer Mark van Os, 
Laten wij hem nog niet los. 
Zodoende kan ik u vandaag melden, en ik reken op meer applaus dan 
boegeroep, 
Volgend seizoen staat Mark ook nog voor de groep! 
 
Het 2e elftal viel niet in de prijzen, maar draaide een redelijk seizoen, 
En lijkt het met Cor Boekholt nu nog beter te doen. 
Gedeeld tweede in een zware poule, 
Dat geeft een goed gevoel. 
 
 



 

 

De Dames 30+ schreven weer een titel bij op hun cv, 
Momenteel gaat het wat moeizamer en staan ze achter Flakkee. 
De overige senioren hadden het vooral naar hun zin, 
Maar mogelijk zit er dit jaar toch weer een titel in. 
Het 3e elftal staat namelijk bovenaan, 
Al is er nog een lange weg te gaan. 
 
O ja, ik zou het bijna vergeten, want het wordt al haast normaal, 
Maar we gingen ook nog met een 1-2 overwinning bij Nieuwenhoorn aan de 
haal! 
 
Doordat het seizoen bij de jeugd verdeeld is in vier fasen, 
Zal het niemand verbazen, 
Dat we daar veel kampioenen begroeten konden, 
Doordat ze bijvoorbeeld na vijf wedstrijden bovenaan stonden. 
 
Wel viel er een uniek feit te vieren, de 15-1 werd in de hoofdklasse kampioen, 
En mag voor het eerst in de historie van de club in de divisie meedoen! 
Met de uitgebreide begeleiding van Luuk, Martin, Patrick, Bas en Bo, 
Is degraderen natuurlijk een no go! 
 
Ook bij de jeugd een nieuwe hoofd jeugdopleiding in de persoon van Dirk de 
Jong, 
Hopelijk maken we nu met deze afdeling een grote sprong. 
Met tevens een nieuwe jeugdvoorzitter als Michael Snel, 
Is het niet gek wanneer ik vertel, 
Dat de verwachtingen hooggespannen zijn, 
En wij hopen op veel talenten, zowel groot als klein. 
 
Met Michael Snel noemde ik al even een nieuw bestuurslid, 
Maar wist u dat er tegenwoordig een nog jongere in het bestuur zit? 
Matthew Weeder volgde met zijn 24 jaar Ton Lammers op, 
Zijn frisse ideeën en enthousiasme zijn top! 
 
Aan het afscheid van Ton Lammers gingen wij uiteraard niet zomaar voorbij, 
Dus sinds de laatste ledenvergadering hebben wij er weer een erelid bij! 
Als bestuur proberen wij te bouwen aan een vereniging zo sterk, 
Zodat onze dromen werkelijkheid worden, dat is ons werk. 
 
 



 

 

Als afsluiting van de eerste zes maanden was er op groot scherm een EK, 
Waar wij zorgden voor wiener schnitzel, fish and chips en broodjes shoarma. 
Lang werd er in een goed resultaat geloofd, 
al had Memphis blijkbaar wat anders aan zijn hoofd. 
 
Ook het 7-tegen-7 toernooi was weer een succes, wat zorgde voor een goed 
draaiende kantine, 
Dat is toch waar wij het mee moeten verdienen. 
Door de stijgende kosten was het wel nodig de tarieven te laten stijgen, 
Maar nog steeds zijn de consumpties tegen een redelijke prijs te verkrijgen. 
Menig artikel werd ook nog eens toegevoegd aan het assortiment, 
En betaal jij vandaag met jouw ledenpas, dan krijg jij een korting van maar liefst 
50 procent! 
 
Eveneens een belangrijke bron van inkomsten zijn de sponsoren, 
Gelukkig hebben wij er daar niet veel van verloren. 
Wij zijn ze daarom dan ook zeer erkentelijk en blij, 
Hopelijk komen er ook dit jaar weer een paar bij. 
 
Graag wil ik een woord van dank aan onze vrijwilligers uitspreken, 
Die iedere week voor onze leden de handen uit de mouwen steken. 
De werkploeg, leiders, trainers, commissieleden, scheidsrechters en 
barpersoneel, 
Niks is voor hun te veel. 
 
Toch kunnen wij er altijd nog meer gebruiken, 
Dus probeer nou eens niet weg te duiken. 
Wanneer jou wordt gevraagd een steentje bij te dragen, 
Jij vindt het toch ook leuk om iets te laten slagen? 
 
Qua activiteiten ging het maar door, 
En ook financieel staan wij er goed voor. 
Want ondanks investeringen in airco’s, zonnepanelen en batterijen, 
Kunnen wij nog wel wat lijen. 
 
Na een jaar afwezigheid mocht de presentatiegids er ook weer wezen, 
Kwam het door Nathy Kazadi op de voorpagina dat-ie zo vaak werd gelezen? 
De Grote Clubactie zorgde ook weer voor de nodige gelden, 
De jeugdleden die dat voor elkaar wisten te krijgen zijn ware helden. 



 

 

T-shirts werden gemaakt met op de achterzijde het refrein van het clublied 
gedrukt, 
En ook de voorkant was goed gelukt. 
De Ledenvergadering verliep in goede harmonie, 
Al moesten we voor volgend seizoen toch weer besluiten tot een verhoging van 
de contributie. 
 
De toekomst ziet er rooskleurig uit, 
We kijken sowieso liever niet terug, maar vooruit. 
Hellevoet 1 dat nog steeds van promotie mag dromen, 
En een club waar iedereen graag wil komen. 
 
Komend jaar staan er weer mooie dingen gepland, 
Op het prachtig gelegen Sportpark Historyland. 
Laten we daarbuiten maar niet te veel kijken, 
Want waar dat tegenwoordig op moet lijken?! 
Complete waanzin is het af en toe, 
Oorlogen, schietpartijen, geweld en respectloos gedoe. 
 
Bij de mooiste vereniging van Voorne-Putten is dat gelukkig allemaal nog niet 
aan de orde, 
En daarom wil ik, samen met jullie, zingend afsluiten met deze woorden. 
Hellevoetsluis is mijn club, in het wit en in het rood, 
Ja, dat zijn onze kleuren, van klein tot groot. 
Bij die club op het veld, 
Is elke speler een held. 
Want het gaat niet om roem, 
HELLEVOETSLUIS KAMPIOEN! 


